136 Het Koninkrijk regeert

— laat het komen!
(Openbaring 11:15; 12:10)

1. Jehovah, u kent geen begin,
u zult er altijd zijn.
U plaatste uw Zoon op de troon,
naast u, de Soeverein.
Het Koninkrijk is opgericht,
uw macht op aarde is in zicht.

(REFREIN)

Dus nu is het de tijd

voor redding en Koninkrijksmacht.
Het Koninkrijk regeert!

O, laat het toch komen met kracht!

2. De tijd voor de Duivel is kort;
hij zorgt voor veel verdriet.
Wij houden ons vast aan de hoop,
wij zien wat niemand ziet.
Het Koninkrijk is opgericht,
uw macht op aarde is in zicht.
(Refrein)

3. De engelen zingen in koor,
de hemel is bevrijd.
Er is nu weer vrede en rust,
voorbij is Satans tijd.
Het Koninkrijk is opgericht,
uw macht op aarde is in zicht.
(Refrein)
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