
1. Onderwijzen is heel vreugdevol
als Gods liefde iemand raakt

en hij graag Jehovah’s raad aanvaardt,
zich de waarheid eigen maakt.

(REFREIN )
Jehovah, hoor nu ons gebed.

Omring uw schaapjes met uw zorg.
Wij smeken u met heel ons hart: geef hun uw kracht

en help dat elk van hen volhardt.
2. Elke dag bad ik om hulp voor hen,

want ze werden vaak beproefd.
Door veel zorg en heel wat onderwijs

zijn ze geestelijk gegroeid.
(Refrein)

3. Maar nu moeten zij standvastig zijn,
vol vertrouwen en geloof.

Hun volharding en gehoorzaamheid
wordt beloond zoals beloofd.

(Refrein)

139 Leer hun standvastig te zijn
(Matthe üs 28:19, 20)

(Zie ook Luk. 6:48; Hand. 5:42; Fil. 4:1.)snylpnw-O nr. 139 1/15
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