143  Licht breekt door het duister
(2 Korinthiérs 4:6)

1. Door de nacht, door de duisternis,
schijnt een schitterend licht —
het begin van een nieuwe dag.
Er is redding in zicht.

(REFREIN)

Licht breekt door het duister —
woorden van hoop en van moed
doen zo veel mensen goed —

stralend als het daglicht,
licht dat de nacht zal verslaan.
De dag breekt aan.

2. Kom, ontwaak, slaap niet langer meer,
want de nacht loopt ten eind.
Kijk vooruit, naar de horizon,
waar de morgen verschijnt.
(Refrein)
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